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Het thema van deze dienst is “Verrassing”.  
De schikking die wij gemaakt hebben bestaat uit een doos. 
Het is geen gewone doos maar een mooie versierde doos. 
Het lijkt wel of er iemand jarig is. Als we jarig zijn moeten we geduld hebben.  
Krijgen we wat we gevraagd hebben? Of krijgen we iets heel anders? Hoeveel 
nachten moeten we nog wachten?  
Het is wel een doos waar we blij van worden. Dat is duidelijk te zien aan de 
verpakking en de ballonnen.  

Maar wat zit hier nu in? Wat hebben wij gevraagd? Het is voor iedereen een 
verrassing, alleen voor ons als bloemschikkers niet.  
Wij weten het al, wij hebben al voorpret gehad, en zijn er blij van geworden. 

De discipelen wachten ook op degene of datgene wat hen beloofd is. Maar wie 
is het en wat is het? Hoe zal het zijn met een vervanger van Jezus?  
Ook de discipelen, de vrienden van Jezus zitten in spanning bij elkaar.  

Laten we elkaar niet langer in spanning houden.  
……… 
(de doos gaat eraf) 

Een schikking van rode en oranje gele bloemen, en 7 harten. 
Heldere kleuren die ons  blij maken en energie geven.  
De 7 harten leiden ons naar de goede gaven van de Geest.  

Paulus noemt de vruchten van de Geest:  
“liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, betrouwbaarheid, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” 

Wij wachten op de heilige Geest 
als Geest die zeven gaven brengt 
tot hulp en steun voor onderweg. 


